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Overpeinzingen van de voorzitter

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd hebben we wat aanpassingen doorgevoerd bij de
zondagse clubrit. Er start een groep om 09.00 uur en een groep om 09.30 uur. Alleen start er nu
helemaal niemand meer om 09.00 uur. Klopt dat? Zo ja, dan was dit niet de bedoeling van de
nieuwe opzet.

Ik was zelf een aantal keren niet aanwezig en ben daarna steeds meegefietst met de ‘09.30-uur’
groep, omdat ik het wel fijn vond om even wat minder kilometers te maken. Een heel gezellige
groep trouwens, met onderweg een koffiestop of aan het eind, bij de Punt. Dat laatste is overigens
de bedoeling zodat beide groepen samenkomen bij de Punt. Dirk-Robert leidt de groep over de
paden en wegen rond Hilversum.

Binnenkort zal ik via de rittenapp weer de rit van 09.00 uur aankondigen. Dan kan ik zelf zien of er
toch nog opkomst is om die tijd.

Wim mag trouwens tevreden zijn over de opkomst op woensdagavond. Afgelopen woensdag, 28
juni, waren er zelfs zoveel deelnemers dat Wim besloot de groep te splitsen. Er werd hard gereden,
maar ook steeds op door Wim aangegeven punten gestopt om iedereen weer aan te laten sluiten.
Dat werkte perfect. En daarna een vol terras bij de Punt. Als vanouds! Hopelijk blijft de opkomst zo
hoog.

Henk Foekema vroeg mij om in deze nieuwsbrief iets te vertellen over The Ride, de 8-daagse tocht
van de Stelvio naar de Cauberg waar ik de eerste week van juni aan heb meegedaan, nadat ik mij in
jeugdige overmoed daarvoor had opgegeven. Met de vers aangeschafte vermogensmeter (ik geef
mezelf vaak een beloning voor iets wat ik nog moet gaan doen) ben ik in november begonnen met
trainen volgens een programma van Join. Later bleek de organisatie van The Ride trouwens het
programma Fondo aan te bevelen. Beide programma’s ontlopen elkaar niet veel. Je voert in de app
in voor welk evenement je wilt trainen (The Ride 2023) en hoeveel dagen in de week je
beschikbaar bent (in mijn geval 4). Je voert nog wat privacy-gevoelige informatie in, zoals leeftijd
lengte en gewicht, en het programma bepaalt je trainingen en de rustdagen. Doe je een eigen
training (bijvoorbeeld een clubrit) dan kun je die invoeren in plaats van de door de app bedachte
training en dan past het programma zich automatisch aan. Veel blokken- en intervaltraining; ik kan



de Ronde Hoep en de weg langs het ARK dromen. Achteraf bezien hadden er wel wat meer echt
lange duurritten in mogen zitten, zodat zitvlak, rug en andere gevoelige lichaamsdelen wat meer
gewend waren geraakt aan vele uren op het zadel.

The Ride zelf was een belevenis: met 300 deelnemers en heel veel vrijwilligers is het een soort
circusdorp dat zich dagelijks verplaatst van camping naar camping, met vrachtwagens,
bezemwagens, motards etc. Een prima sfeer, zeer goede verzorging, voor tijdens en na de etappes.
Alleen zijn de sanitaire voorzieningen op campings er niet op ingericht dat er veel mensen tegelijk
willen douchen en gebruik maken van het toilet ...

Italie, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Belgié en Nederland: ik heb
genoten van prachtige natuur. De etappes waren loodzwaar, zeker als je mijn beperkte kwaliteiten
als klimmer in aanmerking neemt. Dat het weer van 0 graden met regen en sneeuw op de Stelvio
naar 30+ graden in de rest van Europa ging, hielp ook niet echt mee: het kan ook te warm zijn.
Maar de ervaring was onvergetelijk. En ik heb weer veel geleerd, zowel bij de voorbereiding als
tijdens de ritten zelf. “Ga je het nog een keer doen?”, werd mij af en toe gevraagd. “Absoluut niet!”
Maar als ik het wel zou doen, weet ik nu in ieder geval wat ik anders zou moeten doen.

Naast onze eigen clubritten kunnen we inmiddels weer genieten van het Tourspektakel.
Ik wens jullie een mooie zomer.
Mededelingen

Toch ook even hier vermelden: Hans Jager, onze voorzitter, is een bescheiden mens die niet alles
aan de grote klok wil hangen. Hij heeft echter van 4 — 11 juni The Ride gereden, van de Stelvio naar
de Cauberg. Loodzwaar. Jullie hebben hierboven erover kunnen lezen — hij heeft het dus
uiteindelijk wel aan de grote klok gehangen. Hij liet zich ontvallen dat hij het nog nooit zo koud
gehad heeft als op de top van de Stelvio, met grote vlokken natte sneeuw. Hij heeft een
wereldprestatie geleverd. Fietshelmpje af!

Op woensdagavond 28 juni verschenen er maar liefst 15 leden aan de start voor het woensdagritje.
Wim zijn appjes, geholpen door het mooie weer, beginnen effect te sorteren!

De badeendjesactie van de Lions hebben de toerclub een leuk bedragje opgeleverd.

In de vorige nieuwsbrief vroegen we 3 september vrij te houden in verband met de
verenigingsdag. We hadden het idee om met z’n allen te gaan jeu-de-boulen. Het blijkt echter dat
de baan al voor alle weekenden is volgeboekt. Het is nu te kort dag voor een alternatief
programma. Dit jaar dus — helaas — geen verenigingsdag (snif).



Tochten en activiteiten

Het overzicht van de tochten en andere activiteiten die worden ondernomen is als volgt:

Datum Naam tocht (Start)locatie
17 juli Verrassingstocht Eendracht

10 september Memorial tocht W v Abcoudelaan
24 september Herfstrit Eendracht

5 november Snertrit Eendracht

Wims wijsheden

Kom eens wat vaker bij de club.

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering was de sluitingszin van Hans: “Voor volgende week
dinsdag kopij voor de nieuwsbrief.” Ik sputterde nog even tegen - de vorige was pas vier weken
geleden. Maar goed tijdens een slapeloos uurtje in de nacht na de bestuursvergadering kwam er
toch wat inspiratie opborrelen. Dus daags na het gezellig onderonsje van de vergadering dit stukje
geschreven.

Waarbij ik mij meteen afvraag wordt de nieuwbrief wel gelezen? Nooit lees of zie ik een reactie, en
dat mag best op bijvoorbeeld onze app groep sociaal.

Begrijpen doe ik het ook wel weer want voor ik bestuurslid was reageerde ik ook nooit.

Dan naar de inhoud van deze bijdrage. De vorige nieuwsbrief eindigde ik nogal somber. Voor wie
dat niet meer weet, hier het laatste stukje:

Het heeft binnen de huidige wijze van met elkaar omgaan geen enkele zin om een actie te beginnen
om leden te werven. Eerst maar eens zien of we de kikkers die we nu hebben in de kruiwagen
kunnen houden of weer krijgen. Lukt dat niet dan rest er maar een ding de club opdoeken niet over
tien jaar maar veel sneller.

Hoe voorkomen we dat de vereniging snel naar een einde brengen?
Dat begint met elkaar weer gewoon te willen verstaan, het verschillen van mening is zo oud als de
mensheid maar hoeft samenwerking niet in de weg te staan.



Ik denk ook een versterking van het bestuur met minstens twee leden die lekker onafhankelijk in de
wedstrijd zitten en zich willen inzetten voor ten eerste behoud en ten tweede uitbreiding van onze
TC Abcoude.

Dat aantrekken van bestuursleden gaat actueel worden. Het ook nog versterken wordt echt een
uitdaging.

Maar hoe gaan we elkaar beter verstaan? Ik denk dat we meer samen moeten rijden met
clubritten. De opkomst is vaak mager op de zondagochtend en ook op de woensdagavond kan die
echt wel beter.

En natuurlijk een ieder heeft zijn reden om wel of niet te komen. Zondagmorgen is bij mij
afgevallen door een voor mij plezierige reden. Maar de woensdagavond probeer ik er altijd te zijn.
Staat vast in mijn agenda en andere afspraken gaan bij hoge uitzondering na niet voor. En ik
gebruik de rittenapp om clubleden te stimuleren te komen.

En dan toch wat over de woensdagavond vertellen.

We rijden het ‘Johanrondje’ want tenslotte heeft Johan een groot deel van dit rondje bedacht.
Vooraf bij De Eendracht kijk ik even rond wie er zijn en maken we duidelijke afspraken zodat
niemand alleen komt te zitten. Het kan dus zijn dat we al snel splitsen in een snellere en een wat
rustigere groep.

Meestal verloopt de rit als volgt: rustig startend over de Oude Winkeldijk naar het fietspad langs
de A2 richting Amsterdam. Tot dan toe altijd met elkaar.

Op de brug over de Amstel gaan er altijd wel een paar los voor een flinke tempo versnelling. Op
het fietspad langs de Europaboulevard komen we altijd weer samen.

Bij Het Kalfje richting Middelpolder. Hier mag en kan het grote mes erop. Het is een rustig vrijwel
autoloos gebied tot de stoplichten bij de Burg. Stramanweg tegenover de kinderboerderij.

Daar wachten we op de laatste man om gezamenlijk langs de Amstel naar Uithoorn te rijden. Soms
een tempoversnelling maar voor Uithoorn altijd weer bij elkaar. In Uithoorn om de restaurants
heen naar de nieuwe rotonde bij het winkelcentrum en dan richting Amstelhoek. Voorbij de
rotonde na Amstelhoek gaat het meestal weer even los tot Mijdrecht langs de N201. Bij de
stoplichten Mijdrecht weer wachten tot we compleet zijn, een snelle afspraak wie de laatste 10 km
rustig rijden naar de Punt en wie een hoog tempo rijden. Het lijkt ingewikkeld maar gaat organisch
goed en iedereen kan zijn fiets-ei kwijt op de woensdagavond zonder dat we met twee ploegen
hoeven te rijden. En de muggen langs de N201 nog niet gezien dit jaar. Eigenlijk een slecht
natuurteken maar voor ons wel prettig.

Welkom dus op de woensdagavond om massaal je clubgenoten te ontmoeten.

Nachrift redactie: Zoals ook elders al vermeld, op woensdag 28 juni was er een opkomst van maar
liefst 15 clubleden. Geweldig!



Henks hartenkreet

Na mijn oproep van een aantal weken geleden is er inmiddels een appgroep ‘relaxed toeren’ in het
leven geroepen, waar inmiddels al acht personen zich voor hebben aangemeld. Vrijdag 30 juni
vertrokken we met een groepje van vier personen in e-bike tempo, voor een ritje van 40-55 km
(afhankelijk van waar men vandaan kwam).

Het was heerlijk weer, de vogeltjes kwetterden en het was echt zomer. Er werd geluncht bij een
pannenkoekenrestaurant bij De Hoef. Na afloop nog een gezellige evaluatie bij mij in de tuin. Een
heel gezellig tochtje. Je hebt tijd om een praatje te maken en om je heen te kijken naar de
prachtige natuur. Hard fietsen heeft zijn charme, maar relaxed toeren heeft ook wel iets.
Bovendien kunnen er leden aan deelnemen voor wie hard fietsen — tijdelijk of permanent — niet
meer aan de orde is.

Dit gaan we vaker doen. Als je ook zin hebt, stuur mij een appje.
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(Selfie genomen door Gerard — hij moet wat meer oefenen.)



